
Speciale nieuwsbrief mei 2024 

De grote start van project Gambia 2024. 

Ook dit jaar gaan we weer naar Gambia en elk jaar zeg ik: dit is de laatste keer. Maar ik kan het toch niet 
over me hart verkrijgen. Ik heb veel contacten inmiddels in Gambia en iedereen kijkt er weer naar uit als 
we komen. We zijn dus weer gestart met als eerste een werkgroep bij elkaar te brengen, want ik kan dit 
niet alleen natuurlijk. 

De werkgroep bestaat uit Henk Swama, Micheal van der Sluis, Bonno van Essen, Marga Beuving, Nico Jan 
Kroone en Monique Pol. Een voorstelrondje en de motivatie waarom we met deze club naar Gambia gaan, 
komt in de volgende nieuwsbrief. 

Heel het jaar door verzamelen we wel wat spulletjes, maar vanaf april zijn we 
weer keihard aan de slag gegaan, want voor je het weet is het oktober. 

We krijgen veel spullen die in Nederland 
weggegooid worden en wij zijn er blij mee voor 
Gambia dat het in ieder geval niet in de kliko 
belandt. 

Alle spullen moeten goed gesorteerd worden in 
bananendozen en heel overzichtelijk gemaakt 
worden door de inhoud op de bananendoos te 
vermelden en dit tevens op papier te zetten. 

Dat moet in verband met mogelijke controles bij de grensovergang. 

Ook de werkgroep is bij elkaar geweest om alles te gaan bespreken en te verdelen wie wat gaat doen. Er 
komt altijd veel bij kijken en de juiste voorbereiding scheelt een hoop tijd en stress. 

We hebben al veel spullen, maar we zouden graag ook nog de volgende spullen meenemen naar Gambia: 

− Schoolspullen (schriften, pennen, potloden e.d.) 

− Speelgoed (knuffels, opblaasbare ballen e.d.) 

− Persoonlijke hygiëne artikelen (zeep, tandenborstels, 
tandpasta e.d.) 

− Dit jaar willen we ook een partij schoolkoekjes 
meenemen (ingepakt per stuk) 

− Medische artikelen (bloeddrukmeters, 
stethoscopen, verbandmiddelen e.d.) 

− Kinderschoenen (niet gevoerd, slippers e.d.)  

 

Heeft u toevallig nog een brace liggen die niet meer gebruikt wordt, 
nemen we die ook graag mee. En heeft u nog wat liggen waarvan u 
denkt dat komt zeker van pas daar, neem gerust contact met me 
op. 

 

Een financiële bijdrage is 
ook zeker zeer welkom, 
omdat de overtocht van 
de spullen best kostbaar 
is! Mocht er uiteindelijk 
wat geld over zijn van het 
budget, dan wordt dat 
besteed aan het graven 
van een waterput. 

 


